
Twee minuten. 
 
Twee…. 
Twee minuten stil.. 
Voor hun 
Voor ons 
Voor mij 
Omdat we voor altijd vrij kunnen zijn. 
 
Even twee minuten 
Samen stil zijn 
Tegen oorlog 
Voor vrede 
Vrij gaan…… 
Vrij staan…… 
Vrijheid…………….voortaan 
 
Wij zijn hier bijeen gekomen om de strijders, 
die ons land met man en macht te verdedigen, te herdenken 
Wat zijn we trots op die mensen die voor onze toekomst streden 
Zij hebben hun leven gegeven 
Voor ons 
 
Zij hebben het verdiend, helemaal alleen en met niemand bevriend 
Maar ze vochten voor ons, ze vochten voor jou, 
De wereld is jullie dankbaar, voor altijd. 
Jullie hebben doorgezet, daarom is iedereen nu bevrijd, 
 
Jullie waren mijn helden en dat zal altijd zo blijven. 
Maar toen zag ik jullie voor me, 
Dood,……. ijskoude lijven 
Al die oorlogen zijn overbodig 
Vrienden en steun heb ik nodig, 
Maar toch vergeten we jullie niet, 
We herdenken jullie elk jaar met tranen van verdriet, 
En daarom dit door mij geschreven, 
Afscheidsbrief. 
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